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geestelijk verzorger, 
iets voor u?
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Remy Jacobs, geestelijk verzorger 
aangesloten bij het Centrum voor 
Levensvragen Rotterdam & omstreken.

Er zijn momenten in het leven waarop je iets heel persoonlijks wil delen met 
een ander. Meestal is een goede vriend of een vertrouwd familielid voldoen-
de om je verhaal te delen. Maar soms wil je je naasten niet belasten met je 
eenzaamheid, met je grote verdriet of met je geheim. Dan heb je een veilige 
vertrouwde vreemdeling nodig, die ervaring heeft met aandachtig luisteren 
naar ingewikkelde verhalen of moeizame processen. 

Ben je op zoek naar een vertrouwelijk en zinvol gesprek (geen psychothera-
pie) over eenzaamheid en levensvragen in relatie tot coming out binnen een 
geloofsgemeenschap of familie, over levensvragen in relatie tot (seksueel) 
misbruik binnen gezin of geloofsgemeenschap, over levenskeuze en zin hou-
den in het leven.

Je zoekt een uitlaatklep voor een lastige levensvraag, voor een vraagstuk 
beladen met schuld en schaamte, en je hebt een ‘spiegel’ nodig waar je in kunt 
kijken om je eigen route te bepalen, of een ritueel om je te verzoenen.
Ik ben aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen Rotterdam & omstreken 
en werk vanuit mijn eigen praktijk: www.degeestelijkverzorger.com

Voor een vrijblijvende afspraak:
(010) 466 67 22
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